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Hoofdstuk IV
HACHSJARA IN GOUDA

‘Zij die zaaien in tranen, met gejuich
zullen zij oogsten’ (Psalm 126:5)

Dejaren datik in het seminarium leerde, vielen samen
met het samentrekken van de steeds dreigender oor-
logswolken boven Europa. Het waren de jaren van de
Duitse bezetting van het Rijnland, van de gigantische
herbewapening van het Duitse leger, van de ‘Kristall-
nacht’ in november 1938, toen in Duitsland tientallen
sjoelsinbrand werden gestoken, van de eerste concen-
tratickampen zoals Dachau en Buchenwald, de capi-
tulatie van Chamberlain in Miinchen, de ontmante-
ling van Tsjechoslowakije, en de Duitse bedreiging
van Polen. Dagelijks lazen we over de vervolgingen
van joden, socialisten en communisten in nazi-Duits-
land.

In hoeverre was dit ook een bedreiging van ons
rustige leven achter de ‘veilige” waterlinie? Waren wij
ons bewust dat Nederland maar een heel klein landje
was naast die Duitse reus? Ik geloof dat dit langzaam
maar zeker wel tot ons doordrong, maar voor de mees-
te mensen was het gemakkelijker om de gedachte van
zich af te schuiven en er van uit te gaan dat Nederland,
evenals tussen 1914 en 1918, wel weer buiten schot zou
blijven.
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Bij ons thuis was de stemming ambivalent: aan de
ene kant werden we met onze neus op de problemen
gedrukt, vooral door de stroom joodse vluchtelingen
waarmee we steeds meer in contact kwamen, terwijl
aan de andere kant struisvogelpolitiek werd bedreven
en men deed alsof het allemaal nog niet zo erg was.

Met het vluchtelingenprobleem kwamen we al
vroeg in aanraking. In 1937 namen mijn ouders een
jongen van mijn leeftijd in huis, Jo Diinner geheten,
wiens ouders in Keulen woonden. Hij bleef bij ons
wonen tot 0ok zijn ouders naar Nederland kwamen.

Eind 1938 werd Friedchen Laub, die netzo oud was
als mijn jongste zuster Ro, ons pleegzusje, en ze bleef
bij ons tot midden 1943, toen ze onderdook. Ze kwam
met drie zusjes en twee broers uit Mainz, en alle zes
werden bij diverse ooms en neven van onze familie
ondergebracht.

In 1936 ging Elie, mijn oudste broer, op hachsjara.
Dat wil zeggen dat hij een landbouwopleiding volgde
die als voorbereiding moest dienen voor zijn latere
werk in Palestina. Hij werkte eerst in enkele zuivelfa-
brieken, om later in een commune in Franeker te gaan
wonen waar hij het boerenvak ging leren. Hij was lid
van de ‘Bachad’, de organisatie van religieuze chaloet-
siem [= "pioniers’ in opleiding voor Palestina), en zo
kwam ook hij in aanraking met veel vliuchtelingen die
lid waren van dezelfde organisatie. Al die vrienden
kwamen bij ons over de vloer, en ze vertelden aller-
minst opwekkende verhalen over hun ervaringen in
nazi-Duitsland. Vandaar ook dat het voor mij moeilijk
is te geloven dat onze ouders geen vermoeden hadden
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vande gevarendie onsboven hethoofd hingen. Indien
ze toen hadden geweten wat de joodse bevolking van
Europa in de kampen van het Qosten te wachten
stond, en dat ze systematisch vernietigd zou worden,
danzouden ze waarschijnlijk Elie toestemming hebben
gegeven Nederland toen al te verlaten en, desnoods
illegaal, naar Palestina te emigreren.

Injuli1939 deed de Dora, een illegaal schip, Amster-
dam aan om immigranten aan boord te nemen en via
Antwerpen naar Palestina te brengen. Elie stond boven
aan de lijst van emigratiecandidaten van de Bachad,
maar aangezien hijnog minderjarig was — hij was toen
19 jaar — vroeg hij mijn ouders om toestemming. He-
laas werd hem die onthouden, metals belangrijkste ar-
gument dat illegale zaken in onze kringen absoluut
onacceptabel waren. Pas later is mij duidelijk gewor-
den hoe noodlottig deze opvattingen waren, en hoe
duur ze ons zijn komen te staan. Indien Elie met de
Dora zou zijn vertrokken, zou hij goed en wel in Pales-
tina zijn aangekomen en zou hem een vreselijke perio-
de in Bergen-Belsen bespaard zijn gebleven. Elie heeft
hetkamp doorstaan, maar overleed helaas drie maan-
den na de bevrijding in Eindhoven aan de gevolgen
van de ontberingen.

Al deze ontwikkelingen aan onze oostgrenzen, de
onrust in ons huis en in de vriendenkring, en het ver-
trek van mijn broer naar de hachshara, moeten hebben
bijgedragen tot mijn besluit om na twee jaar leren het
seminarium te verlaten en naar de ‘jeugdfarm’ in
Gouda te verhuizen. De jeugdfarm, officieel de ‘Stich-
ting de joodse tuinbouw, veeteelt en zuivelberei-

dingsvereniging’ geheten, was in 1910 opgericht als
opleidingscentrum voor Nederlandse jongeren in de
leeftijd van 15tot 17jaar. Pasin 1938 werd dejeugdfarm
als zodanig officieel geopend en werden door de poli-
tieke omstandigheden ook jongeren uit Duitsland en
Midden-Europa opgenomen.

In het bestuur had een aantal prominenten van het
Nederlandse Jodendom zitting, onder wie mr. L.E.
Visser, president van de Hoge Raad, Jacobus Kann,
bankier en medewerker van Theodor Herzl, mr. R.A.
Levisson, een van de voormannen van het Liberale
Jodendom in Nederland en later oprichter van het
C.I.D.I, mr. H. Kaufman, en mevr. Anna Vroman, die
als ingezetene van Gouda de directe contacten met de
plaatselijke leiding onderhield.

Toen ik in september 1939 in Gouda kwam was de
leiding in handen van het echtpaar Shoshanna en
Manfred Litten. De tuinbouwopleiding was in handen
van de agronoom Knol, die werd bijgestaan door twee
voorwerkers, Henk de Raaf en Frans Man. In 1941
werd een derde voorwerker aangenomen, Dirk van
Schaik. Hij woonde schuin tegenover dejeugdfarm en
zou later een belangrijke rol in het illegale werk gaan
vervullen.

Shoshanna Litten kende ik nog van toen ik een kind
was en zij een jong meisje. Ze was toen in het meisjes-
weeshuisin de Rapenburgerstraat, waar mijn oudtante,
Rebecca Frank, jarenlang directrice was. We kenden
haar toen onder de naam Jansje Serlouis. In Amster-
dam leerde ze dr. Manfred Litten kennen, afkomstig
uit Danzig, en na hun huwelijk werkten ze een paar




jaarin Berlijn. Ik denk dat één van de redenen dat mijn
ouders er in toestemden me naar Gouda te laten gaan
was dat zij Shoshanna zo goed kenden.

Op de eerste dag van September verliet ik voor het
eerst mijn ouderlijk huis voor een langere periode.
Diezelfde dag viel Hitler Polen binnen, en twee dagen
later verklaarden Engeland en Frankrijk aan Duitsland
deoorlog. De Tweede Wereldoorlog, metal zijn ellende
en slachtoffers, was begonnen.

De overgang van het beschermde gezinsleven in Am-
sterdam naar een gemeenschappelijk bestaanin Gouda
was in het begin niet gering, en de eerste weken speel-
de de heimwee mij parten. Maar het duurde niet lang
of ik voelde me volkomen op mijn gemak. Het grote
verschil met Amsterdam was de pluralistische aard
van de gemeenschap waarin ik terecht was gekomen.
Hijbevatte zowel leden van de ultra-orthodox rechtse
" Agoedat Jisra¢l’ als de meest ‘vrijzinnige’ joden van de
‘Poalei Zion’. Maar er heerste in Gouda een verdraag-
zaamheid waaraan velen een voorbeeld konden nemen,
en die het leven ontegenzeggelijk vergemakkelijkte.
Eén van de redenen moet het voorbeeld van het
echtpaar Litten geweest zijn, want zij waren twee te-
genstellingen — eigenlijk twee werelden. Shoshanna
was de vrouw van de wereld, die aardig piano speelde
en onder andere prachtig liederen van Schubert kon
zingen; Manfred was deintroverte wijsgeer, de boeken-
wurm, die ook met veel toewijding zijn konijnen ver-
zorgde. Shoshanna hield er ook veel vrijere opvattin-
gen op nadan Manfred, met zijn Buber-Rosenzweigse
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Shoshanna Litten-Serlouis (1911-1945)
Directrice van de jeugdfarm in Gouda.

De Catharina Hoeve, de behuizing van de Goudse
hachshara-groep

-

T




ideeén en zijn gebondenheid aan religie en traditie.

Het was de gewoonste zaak van de wereld wanneer
‘s ochtends een klein aantal van de bewoners, meestal
niet meer dan drie, een half uur eerder opstond om
tefillien aan te leggen en het ochtendgebed te bidden.
Shalom Weiss, een van mijn vrienden die rond de-
zelfde tijd naar Gouda kwam, kon daar rustig bij zit-
ten: niet om te bidden, maar wel om Iwriet (modern
Hebreeuws) te leren of een Hebreeuws woordenboek
te kopiéren. Het was vanzelfsprekend dat men elkaar
zijn gang liet gaan en dat men elkaars mening res-
pecteerde.

Onze dagindeling zag er in het algemeen als volgt uit:
‘s ochtends van 8 uur tot 12:30 werken in het tuin-
bouwbedrijf dat achter het huis lag en twee hectare
besloeg. De meisjes werkten gedeeltelijk in de huis-
houding en gedeeltelijk op het land. De meeste mid-
dagen werd van 14:00 tot 17:00 uur geleerd. Het cur-
riculum bestond, behalve uit veel Judaica — waarvoor
Manfred verantwoordelijk was — ook uit landbouw-
kunde, onder leiding van de heer Knol, en later zijn
opvolger Middelburg,.

Het was de eerste keer in mijn leven dat ik lichame-
lijk werk verrichtte, en ik moet zeggen dat ik er geen
moeite mee had. Op ongeveer twee-derde van de twee
hectaren verbouwden we tuinbouwgewassen in kas-
sen, bakken en op de koude grond. De rest van het
bedrijf bestond uit een schuur voor de gereedschap-
pen, waar ook geschaft werd, een boomgaard en een
braak stuk grond waarop de modder werd verspreid

die we uit de omliggende sloten baggerden. Er werd
stevig gewerkten alles werd aangepakt, van drie-diep
spitten tot baggeren, wat het zwaarste en meest vieze
werk was.

Andere werkzaamheden waarmee we ons veel be-
zighielden waren onkruid wieden, schoffelen, tomaten
‘dieven’ (de ongewenste loten verwijderen), oogsten
eninpakken. Deingepakte kisten werden op eenschuit
geladen en drie keer per week naar de groenteveiling
in de buurt van Reeuwijk vervoerd. Deze taak werd
door de drie oudste chaweriem (van chaweer, een He-
breeuws woord dat ‘lid” of “vriend’ betekent) vervuld.
Wij, de jonge nieuwkomers, waren daar flink jaloers
op, maar onze tijd zou nog komen, en al in 1941 waren
wij het die wekelijks naar de veiling gingen.

Het was gebruikelijk dat een nieuw lid van de ge-
meenschap ontgroend werd, en mij werd opgedragen
om in de schemeruren de boomgaard, waar het laatste
rijpe fruit nog hing, te bewaken. Enkele chaweriem
kwamen verkleed op me af, maar ik had het door en
Jachte ze in hun gezicht uit. Een andere ontgroening,
een paar maanden later, slaagdebeter. Eennieuweling
werd naar enkele tuinders in de omgeving gestuurd
om een‘aardbeienladder’ te lenen. De zielepootis echt
gegaan en moest het later natuurlijk behoorlijk ont-
gelden.

De wintermaanden van dejaren 1940 tot 1942 waren
niet mals, en er was daardoor natuurlijk geen tuin-
bouwwerk. Dus werd er voor werkverschaffing ge-
zorgd in de vorm van matten vlechten. Dat deden we
inde verwarmde kassen, en verder werd er gedurende




die koude maanden meer tijd aan schaatsenrijden en
leren besteed.

De Hebreeuwse lessen werden op drie niveaus ge-
geven. De meest gevorderde groep, bestaande uit Sha-
lom Weiss, Awraham Helmann enikzelf, kreeglesvan
Manfred. Behalve in Tenach en grammatica, verdiep-
ten we ons in joods-Hebreeuwse auteurs als Bialik,
Achad Ha’am, Tchernichowsky en Sjimonie. Bij een
gedeelte van de lessen probeerden we als spreektaal
Hebreeuws te gebruiken, wat matig ging. Dat was spe-
ciaal bij de Sjabbatmiddag maaltijden zeer goed merk-
baar, want dan was het gebruikelijk een ‘Seoeda lwriet’
[= Hebreeuwse maaltijd] te houden, wat impliceerde
dat bij het eten alleen Iwriet gesproken werd. Het was
me wel een vertoning! Het leek meer op een maaltijd
in een trappistenklooster, waar in het algemeen niet
gesproken mag worden, dan op een samenzijn van een
groepje jongeren!

Het huis waarin wij woonden had beneden véér
een zitkamer en achter een grotere eetkamer en keu-
ken. De keuken had een deur naar buiten, en daar was
een tweede deur die toegang gaf tot het douchehok
voor de jongens. Op de eerste verdieping was een ka-
mer voor de Littens en een tweede kleine kamer voor
hun tweejarige zoon Gideon, die we alleen onder de
naam Bommeltje kenden. Het hoeft natuurlijk geen
betoog dat dit enige kind tussen meer dan twintig
jeugdigen en volwassenen flink verwend werd.

Tussen de kamer van de Littens en de kamer van
Bommeltje was de slaapkamer van de meisjes, en aan-
gezien die nietal te groot was, waren er nooit meer dan
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De ophaalbrug die de toegang vormde tot de
hachshara jeugdfarm. J




zes of zeven meisjes in Gouda. Op de derde verdie-
ping, eigenlijk de vliering, sliepen de twaalfjongens in
stapelbedden, omdat ook hier met de ruimte moest
worden gewoekerd.

Vanzelfsprekend was de huishouding streng kosjer,
en één van onze voorwerkers kwam vrijdagavond
speciaal aangefietst om om half elf het licht uit te
maken. Minder prettig is dat enkele keren, nadat onze
sjabbes-goinog maar net zijn hielen had gelicht, iemand
anders meteen het licht weer aanmaakte. Terecht
beklaagde hijzich bijManfred dat dat geen stijl was, en
dat hij er op die manier niet mee door wilde gaan.

De orthodoxen bezochten de sjoel aan de Turf-
markt in Gouda. De gazzan was Victor de Vries, die ik
als zodanig reeds kende van de Commelinstraat. Zijn
vrouw werkte in het joodse bejaardenhuis in Gouda.
Het warenniet velen die op Sjabbat de sjoel bezochten,
meestal waren dat Awraham Helmann, Gabie Breuer
en ikzelf.

Volgens de joodse religie mag een praktiserende
jood op Sjabbat niets dragen in een niet ommuurde
stad, zoals bijvoorbeeld Gouda. In bepaalde steden in
Nederland, onder meer Amsterdam, was daarom een
symbolische ommuring (eroew) aangebracht waardoor
dragen was toegestaan. Ik herinner me nog een paaltje
ergens aan de Amstel dat de grens aangaf tot waar
gedragen mocht worden. Ik tilde daar niet zo zwaar
aan, zeer zeker ook door de invloeden die ik in mijn
nieuwe omgevingonderging, maar Awrahamen Gabie
dachten daar anders over. Zij gingen zelfs zover dat ze
geen zakdoek wilden dragen, maar aangezien ze die

niet wilden missen, bonden ze hem aan hun broek
vast! .
In het algemeen was de sfeer in de jeugdfarm tradi-
tioneel, en zo werd de Sjabbat met het aansteken van
kaarsen, gezang, een mooi tafelkleed en lel.<ker eten
ontvangen. Wanneer het weer dat toeliet, gingen we
na het eten vaak een avondwandeling maken. Het in-
teressante was dat, niettegenstaande de traditioneel
levenden verre in de minderheid waren, zij niet alleen
getolereerd werden, maar veel chaweriem zich tot hun
levenswijze aangetrokken voelden. Zo gebeurde het
datManfred opjoods Nieuwjaaren op Grote Verzogn—
dag sjoeldiensten organiseerde en dat veel chawerien
die van toeten noch blazen wisten daaraan deelnamen.
Dejeugdfarm was als het ware een klein eiland.,' aan
alle vier kanten door sloten omringd. Aan weerszijden
lagen tuinderijen, en ik herinner me dat vooral witlof
een veel geteeld produkt was. .
Aande voorkant, tenslotte, was een ophaalbrug die
als toegang tot de jeugdfarm diende, en di(::- omhoog
gingals ereenboot moest passeren. Inde l?ultse bezet-
tingstijd zou deze brug nog een belangrijke rol gaan
spelen.
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Hoofdstuk V
NEDERLAND ONDER HET DUITSE JUK

‘Van vrijheid tot slavernij, van vreugde tot leed, van
feest tot rouw, van een groot licht tot duisternis,
van verlossing tot dienstbaarheid’
(Inversie van een tekst uit de Pesach Hagadda)

In de winter van 1939-"40 werd de Duitse dreiging
steeds meer merkbaar. Desondanks kwam de invasie
van Nederland op 10 mei als een donderslag bij helde-
re hemel. Vrijdagochtend om zes uur werd ik gewekt
door een monotoon gedreun, en toen ik de dubbele
deuren van onze slaapkamer opendeed ennaarbuiten
keek, bleef ik als vastgenageld aan de grond staan:
formaties van tientallen vliegtuigen vlogen laag over
endezwarte kruisen aan de onderkant van de vleugels
lieten er geen enkele twijfel aan bestaan dat de Duitse
invasie was begonnen. Ik rende naar beneden, maar ik
hoefde de Littens niet te waarschuwen, want die waren
al opgestaan en hadden de radio al aangezet. Wat we
daar hoorden bevestigde onze schrikbarendste ver-
moedens. Honderden parachutisten waren al in de
kustvlakte en bijde strategische bruggen over de grote
rivieren geland. Tussen de berichten door werden
gecodeerde boodschappen aan diverse eenheden van
het Nederlandse leger uitgezonden.

In een mum van tijd waren we allemaal aangekleed
en zaten we samen naar de berichten te luisteren. De
verbijstering was groot, en het duurde niet lang tot de

telefoontjes van diverse ouders en andere familiele-
den binnenkwamen. De meeste ouders namen nog
geen drastische maatregelen en raadden onsaan voor-
lopig af te wachten. Maar Sieg Weiss, die al samen met
mij in dezelfde klas van de Herman Elte school had
geleerd, moest zijn spullen gaan inpakken en werd
enige uren later door zijn vader mee naar Amsterdam
genomen. Hij keerde niet meer naar Gouda terug,
maar gelukkig overleefde hij de oorlog.

Ook mijn ouders raadden mij aan geen overhaaste
stappen tenemen, aangezien niemand wist watde toe-
komst zou brengen. Zobleven we dusbijnaallemaalin
Gouda, en dank zij het verstandige beleid van de direc-
tie werd onze normale dagindeling niet onderbroken
en gingen we de hierop volgende zondag weer aan de
slag.

We werkten wel, maar onze hoofden waren er abso-
luut niet bij. Transistor-radio’s bestonden nog niet, en
dus werd bij toerbeurt iemand naar huis gestuurd om
delaatste berichten te vernemen. Bepaald opwekkend
waren die niet. Een aantal gebieden van de ‘onover-
winnelijke’ waterlinie waren onder water gezet, maar
de Duitsers hadden daar lak aan: ze vlogen er over-
heen en parachuteerden hun soldaten aan de andere
kant. De koningin met familie week uit naar Engeland,
en Rotterdam werd op de meest brutale wijze gebom-
bardeerd. Toen dat gebeurde waren we aan het werk,
en aangezien er een noordoostelijke wind waaide,
daalde er een regen van verbrande en verkoolde pa-
pierresten op ons neer. Tegelijkertijd vlogen tientallen
bommenwerpers in zuidwestelijke richting, en we za-
gen een enorm rookgordijn en een rode gloed op-
stijgen. Water precies gebeurde wisten we op datzelfde



moment niet, maar we vermoedden het ergste, en be-
grijpelijkerwijs stond ons hoofd niet speciaal naar
wieden en schoffelen.

De eerste weken en zelfs maanden verliepen gemakke-
lijker dan we aanvankelijk hadden verwacht. Inhetbe-
gin waren de Duitsers geinteresseerd zo min mogelijk
onrust te verwekken en eigenlijk werd de bevolking —
en speciaal de joden — in slaap gesust. Zo kreeg
langzaam maar zeker de mening de overhand dat het
allemaal niet zo erg was en dat men met dit nieuwe
régime voorlopig kon leven. En dat was precies de
bedoeling van de Duitsers. Het gevolg hiervan was dat
ook ons leven in de jeugdfarm weer zijn normale gang
hernam.

Het enige wat in dat eerste halve jaar van Duitse be-
zetting onze argwaan had moeten opwekken waren
twee maatregelen die vergaande gevolgen zouden
hebben. De eerste was het ontslag van alle joden in
overheidsdienst, en de tweede was de gedwongen
Ariérverklaring. In deze verklaring moest iedereen
opgeven wie zijn voorouders waren en een ieder die
meer dan één voljoodse grootouder bezat, werd als
‘voljood’ beschouwd. Ik geloof niet dat het tot de
meeste betrokkenen doordrong dat mendoor hetindie-
nen van deze verklaring zijn eigen doodvonnis en dat
van zijn kinderen tekende. Na de oorlog is gebleken
dat de enkelingen die deze verklaring niet tekenden
de dans zijn ontsprongen. Het onvermijdelijke gevolg
van deze verklaring werd een half jaar later duidelijk:
bij de uitreiking van de persoonsbewijzen aan de
Nederlanse bevolking werd bij de joden hierin een
dikke zwarte J gestempeld.

Desalniettemin was de tweede helft van 1940 niet zo
opwindend als oorspronkelijk verwacht, en ook het
levensritme van onze kleine gemeenschap in Gouda
hervatte als vanouds. Er werd normaal gewerkt en
geleerd alsof er geen oorlog bestond. Onze jongens
brachten de geoogste groente naar de veiling bij
Reeuwijk, en bijna iedereen bracht de joodse feest-
dagen in het najaar door in het ouderlijk huis.

Bram Hamburger, een van mijn vrienden, nodigde
mijuitom de feestdagenbijhem thuis te komen vieren.
Hij was de zoon van de gazzan van de streeksjoel in
Hogezand-Sappemeer en een typisch joodse jongen
uit de provincie. Niet alleen leek hijerg op de toen ver-
maarde filmster Fernandel, maar ook kon hij soms
buitengewoon leuk uit de hoek komen. Toen zijn moe-
der, een knappe vrouw van veertig jaar, op bezoek
kwam in Gouda, lanceerde hij tijdens het middageten
de volgende opmerking: “Mijn vader is ook heel tevre-
den met haar, maar toch heb ik hem weleens horen
zeggen dat hij bereid is haar voor twee van twintig in
te ruilen.’

Een andere keer zat hij aan tafel naast Emmy
Kaufman, de vrouw van één van de bestuursleden, en
aangezien ze een matige eetster was, stelde ze Bram
voor om wat van haar eten over te nemen. Zijn reactie
zalik niet gauw vergeten: ‘Wat denkt u wel van mij, ik
ben toch geen vuilnisvat?’

Met deze Bram ging ik dus naar het hoge noorden
om het Loofhuttenfeest in zijn ouderlijk huis door te
brengen. Het was de eerste keer datik besefte wat een
gazzan in zo'n kleine “kille’ [=joodse gemeente] voor
zijn gemeenteleden betekent. Hij was eigenlijk een
soort ‘duizendpoot’ en moest voor alles zorgen: joods




onderwijs voor de kinderen, de opleiding van bar-
mitswajongens, en daarboven op nog ritueel slachter,
gazzan en bemiddelaar bij interne onenigheden bin-
nen zijn gemeente. De maaltijden gebruikten we in de
loofhut van de familie Hamburger, en daar werd ik op
de meest gastvrije manier ontvangen.

Deze reis naar het noorden werd niet beéindigd
voordat ik Franeker had bezocht, waar mijn broer Elie
op hachshara was. Een groepje joodse jongeren van
rond de twintig jaar woonde daar in een oud, afge-
dankt station. Haast allemaal werkten ze in het boe-
renbedrijf, en Elie was ondertussen een ervaren melker.
Een groot gedeelte van de groep kwam uit Duitsland
enandere Oost-Europese landen, en bij gebrek aan een
sjoel in Franeker werden de diensten thuis gehouden.

Deze nogal rustige tweede helft van het eerste oor-
logsjaar werd afgesloten met enkele bar koude winter-
maanden. Het vroor dat het kraakte en ons gehele
leven werd door deze koudegolf beheerst. Alle sloten
rondom de farm waren met dikke ijslagen bedekt, en
vanzelfsprekend kon alleen in de verwarmde kassen
iets vanlichamelijke arbeid, voornamelijk het vlechten
van rietmatten, worden gedaan. Het hele programma
werd aan deze omstandigheden aangepast. Ook in de
ochtenduren werd nu Hebreeuws en landbouwkunde
gestudeerd, en ‘s middags kregen we ijsvakantie en
werden de schaatsen ondergebonden. We maakten
prachtige tochten op de bevroren sloten en kanalen, en
onze grootste prestatie was wel de tocht over de IJssel
naar Krimpen, een afstand van een kleine twintig
kilometer! Het bijzondere was ook dat er toen nog
warme chocolademelk te koop was, een artikel dat
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Broer Elie aan het melken tijdens zijn
hachshara in Franeker.

Joachiem (*Schuschu’) Simon (1919-1943)
De stuwende kracht bij de onderduik van de jeugd-
hachshara Loosdrecht.
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